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Introductie

Introductie			 
Met veel plezier nodig ik jullie uit voor 
het eindfeest Sixties & Tango van mijn 
Leeuwarder dansclub Kuifje ‘64 (K’64). 
Jullie zijn welkom op zondagmiddag 8 
maart 2026 van 14.00 - 18.00 uur in hotel 
Paleis Het Stadhouderlijk Hof in 
Leeuwarden. Er kan gedanst worden in 
de Gele zaal en aangrenzende serre. In 
de jaren 80 heb ik zeven jaar gewerkt op 
deze historische locatie. Uitgerekend 
boven de Gele zaal, de trouwzaal, zat 
ooit mijn werkkamer. De datum 8 maart 
is dan ook niet helemaal toevallig 
gekozen. Naast de locatie komt ook een 
aantal gebeurtenissen bij elkaar, zoals 
mijn verjaardag in maart, een terugblik 
op een periode van dertig jaar tango 
dansen en dit eindfeest van K’64. En 
vooral niet te vergeten, 8 maart is de 
Internationale Vrouwendag!

Met veel plezier heb ik sinds mijn zeven
tiende samen met velen talloze dans
avonden en reünies mogen organiseren. 
Dit begon in de jaren ’60 in Leeuwarden, 
waar ik ruim 24 jaar heb gewoond en 
zette zich later voort in Groningen bij 
La Pasión en La Nueva Pasión. Ik heb het 
niet precies bijgehouden, maar Ik denk 

dat ik inmiddels een paar honderd 
dansavonden/ evenementen heb 
georganiseerd en gepresenteerd.

Helaas komt aan alles ooit een einde. De 
jaren ’60 waren voor mij een geweldige 
tijd om mee te maken en de Argentijnse 
tango heeft mijn leven vanaf 1996 enorm 
verrijkt. Ik ben Tango Groningen dan ook 
zeer dankbaar. Met veel genoegen kijk ik 
terug op de reünie van dansclub K’64, die 
op zondagmiddag 2 juni 2024 plaatsvond 
in Leeuwarden bij Omar Smids Dance 
Centre en waar 120 mensen 
samenkwamen.

Deze publicatie maakt voor mij de cirkel 
rond. Ze biedt een globaal overzicht van 
dansclub K’64, de Argentijnse tango in 
Noord-Nederland en de historische 
locatie Paleis het Stadhouderlijk Hof in 
Leeuwarden. Het is dan ook logisch om 
dit feest in Leeuwarden te organiseren, 
de stad waar het voor mij allemaal begon.

Het thema van het feest is verbinden. Het 
draait om de link tussen de muziek uit de 
jaren zestig en de Argentijnse tango, 
evenals om de samenwerking tussen de 

vele tango-organisatoren in Noord-
Nederland. Wekelijks kan men tango
dansen, onder andere bij Stichting Tango 
Argentino Groningen, Milonga 007, de 
dansscholen Iván y Petra, La Escuela en 
Peter & Ina. Daarnaast zijn er tango-
evenementen, zoals bij Tango del Norte 
in Leeuwarden en De Uelenspieghel in 
Uffelte.

Tot op de dag van vandaag blijft de 
muziek uit de jaren zestig in Nederland 
onverminderd populair en is de Argen
tijnse tango springlevend!

Met vriendelijke groet, 

Johan Meijering 
Groningen, maart 2026
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Paleis Stadhouderlijk Hof
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Paleis Stadhouderlijk Hof 
‘De afdeling Welzijn, waar ik kwam te 
werken, een onderdeel van de 
gemeentesecretarie oftewel het 
stadhuis, was gehuisvest op de eerste, 
tevens de bovenste etage van het 
historische Stadhouderlijk Hof, gelegen 
aan het Hofplein 29 en lag midden in het 
centrum van Leeuwarden. 
Het fraaie witte gebouw bestond uit drie 
aaneengesloten gebouwen en heeft een 
opmerkelijke u-vorm, waarbij tussen de 
vleugels een pleintje is ontstaan. Het 
middelste gebouw stond een stuk terug 
en vormde de entree. Via een aantal 
brede zwart marmeren trappen kwam je 
op het bordes en vervolgens ging je naar 
binnen via imposante hoge houten 
deuren. Precies boven de entree was 
een een inpandig balkon.
Het oorspronkelijke gebouw met de 
naam ‘Rolkemahuis’ werd in 1564 
gebouwd. Het was een voormalig paleis 
van onze koninklijke familie. Leeuwarden 
was eeuwenlang hofstad.  
Van 1584-1747 vervulden de graven van 
Nassau de functie van stadhouder van 
Friesland. 

Er waren achtereenvolgens zeven Friese 
stadhouders. Drie van hen verloren als 
kind hun vader en stonden tot zij meer
derjarig waren onder voogdij van hun 
moeder, de regentes. Twee stadhouders 
zijn omgekomen op het slagveld in de 
strijd tegen de Spanjaarden: 

Ernst Casimir in 1632 en zijn zoon 
Hendrik Casimir in 1640. En twee stad
houders overleden voortijdig door een 
ongeluk: Willem Frederik in 1664 en 
Johan Willem Friso in 1711. In 1747 
vertrekt de laatste stadhouder uit 
Leeuwarden. Nadien heeft het voor
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malige paleis gefungeerd als kazerne 
voor de Franse troepen, weeshuis, 
school, hospitaal en pakhuis. In het jaar 
1814 maakt Koning Willem I het complex 
weer tot koninklijk paleis en in de 20e 
eeuw doet het dienst als ambtswoning 
van de Friese Commissaris van de 
Koning. Na ingrijpende verbouwingen 

krijgt het Stadhouderlijk Hof in 1996 de 
status een Hotel-Paleis. Het ademt nog 
steeds de sfeer uit het verleden van de 
Nassau-dynastie. 
De Friese Nassaus waren de voor
vaderen in rechte lijn van onze huidige 
koninklijke familie. 
Willem I werd in 1813 de eerste koning 

van het hele Koninkrijk der Nederlanden. 
Hij is de bet-bet-bet-overgrootvader van 
koning Willem Alexander.
In 1971 kwam het historische gebouw in 
handen van de gemeente Leeuwarden 
en werd tevens een trouwlocatie. 
Het interieur bevat delen uit de 18e- en 
de 19e eeuw. Hoogtepunt is de Nassau
zaal met imposante portretten van 
leden van de Nassaus. Deze zijn eigen
dom van het Fries Museum. 
Regelmatig heerste er voor het voor
malige paleis waar ik werkte een 
feestelijke sfeer. En werd er altijd een 
lange rode loper uitgelegd voor een 
bruidspaar, dat zojuist tegen elkaar het 
ja-woord had gegeven. Aan weerszijden 
van deze loper stonden dan vaak dikke 
rijen enthousiaste genodigden met blije 
gezichten. Omdat ik regelmatig het 
gebouw in en uitging voor overleg 
buiten het stadhuis, moest ik mij dan 
weleens een weg banen door de 
menigte. Welke andere gemeente dan 
Leeuwarden bood bruidsparen de 
gelegenheid voor de ambtenaar van de 
burgerlijke stand te verschijnen in de 
balzaal van een voormalig koninklijk 
paleis? 
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Us Heit (onze vader)
Tegenover het Stadhouderlijk Hof staat 
op het Hofplein een imposant bronzen 
standbeeld van Willem Lodewijk van 
Nassau-Dillenburg (1560-1620). De 
eerste Friese stadhouder die als een 
strijdbaar man, stoer met staf en zwaard 
hoog op een sokkel het plein overziet. 
Het beeld werd in 1906 gemaakt door de 
beeldhouwers Bartholomeus Johannes 
Wilhelmus Maria van Hove, uit Den Haag, 
roepnaam Bart en Wilhelmus Bernardus 
Gerardus Molkenboer uit Leiden, roep
naam Willem. Het beeld staat midden in 
een cirkelvormige vijver, op een grijs 
marmeren plateau en een rode 
marmeren sokkel met inscriptie. 
Op zaterdag 15 september 1906 werd 
het beeld onthuld door koningin 
Wilhelmina en in 1976 werd dit beeld 
een rijksmonument. Willem Lodewijk 
was een van de stadhouders van 
Friesland en samen met prins Maurits 
van Oranje opperbevelhebber van het 
Staatse Leger in de strijd tegen de 
Spanjaarden. Door de Friezen werd 
hij ‘Us Heit’, in de Nederlandse taal  
‘Onze Vader’ genoemd. Deze naam had 
hij te danken aan zijn enorme inzet voor 

Friesland.  Hij veroverde de noordelijke 
gewesten op de Spaanse troepen, 
voerde de hervormde godsdienst in en 
stelde staatkundig orde op zaken. In 
1585 richtte hij de Franeker Universiteit 
op. Ook is hij in 1614 betrokken geweest 
bij de stichting van de Rijksuniversiteit 
Groningen. Elke werkdag als ik vele 
malen het standbeeld van Willem 
Lodewijk van Nassau-Dillenburg, 
passeerde keek ik vol respect omhoog 
naar deze beroemde voorvader.
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Marijke Meu 
Niet minder bekend dan ‘Us Heit’ werd 
ruim een eeuw later Maria Louise van 
Hessen-Kassel (1688-1765) geboren. Ze 
werd ook wel de stammoeder van de 
Oranjes genoemd, prinses van het huis 
Oranje-Nassau. Zij werd beschouwd als 
een krachtige, invloedrijke maar doch 
bescheiden vrouw. In de volksmond 
stond ze dan ook bekend als Marijke 
Meu of in de Friese taal genoemd 
Muoike Maaike (‘tante Marijke’). Ze 
vervulde voor zowel haar zoon als 
kleinzoon met verve de taak van 
regentes. Onder haar beleid groeit de 
invloed van de Friese Nassaus. De 
Friezen waren dol op haar en door haar 
aardige karakter werd ze in Friesland 
heel populair. De bevolking gaf haar de 
koosnaam Maaike muoike (muoike is het 
Friese woord voor tante). Deze bijnaam 
leeft nu nog steeds voort. Het verhaal 
gaat dat ze in haar draagkoetsje vaak 
door de straten van Leeuwarden ging, 
en dan suikergoed naar de joelende 
straatjeugd wierp. Op de afdeling 
Welzijn waar ik ging werken, werkten 
ongeveer 30 medewerkers, verdeeld 
over drie sectoren (bureaus): sport, 

sociaal-cultureel werk en samenlevings
opbouw. Na mijn inwerkperiode van 
ongeveer een half jaar kreeg ik samen 
met mijn naaste collega Peter van Wees 
een royale kamer midden in het gebouw 
aan de achterzijde en precies boven de 
grote paleiszaal met de naam ‘Gele Zaal’, 
tevens ook gebruikt als trouwlocatie.’ 

Bron: Autobiografie Johan Meijering
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DJ’s en organisaties

NOG ANDERE 
FOTO FOTO
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DJ’s

Martin van der Velde
Het was het jaar 1967 en De Bostella van Johnny & Rijk stond 
hoog in de hitparade. In dat jaar begon Martin zijn carrière 
als plaatjesdraaier op diverse schoolavonden. Hij werkte toen
tertijd als etaleur-decorateur bij textielwarenhuis Drontmann 
en vertoonde later in zijn vrije uurtjes z’n muzikale kunsten 
achter de draaitafels in het J.O.K. in Leeuwarden. Na een 
talentenjacht belandde hij als dj via discotheek ‘Us Mem - Bar 
’Q’ - in Leeuwarden, en niet veel later trok hij de halve provincie 
door. Hij draaide in de Twiggy Bar in Westereen, Manolito in 
Kollum, Zambezy in Dokkum, Don Pedro in Franeker, Luda Bar 
in Sneek, Monty Bar in Berlikum en de Vlegel in Franeker. Zijn 
nieuwe werkplek was bij Fa. Van den Akker Grammofoonplaten, 
eerst op de Nieuwestad en later in het filiaal op de Voorstreek 
in Leeuwarden.

In 1982 beëindigde Martin zijn loopbaan in de muziek en 
exploiteerde bijna zevenentwintig jaar het oude bedrijf van zijn 
inmiddels overleden vader, bekend als Marten’s Cafetaria. 
Later werd hij bedrijfsleider van een aantal Euroland-filialen, 
waardoor hij meer vrije tijd kreeg. Zo kon hij als voorbereider 
en presentator aan de slag met het radioprogramma Hit 
Dossier bij Mercurius, de lokale omroep van Leeuwarden. Een 
programma met muziek en informatie uit de jaren vijftig, 
zestig, zeventig, tachtig en negentig. Dit programma 
presenteerde hij samen met een aantal andere wekelijks 
wisselende presentatoren.
Enige tijd later troonde oud-schoolkameraad en Mercuriaan, 
Jos Hulzinga, hem mee naar RTV Kanaal 30 in Burgum. 

Jos presenteerde op de maandagavond het radioprogramma 
Een Nieuwe Week. In 2016 besloot Jos te stoppen, na een 
zware hartoperatie en na tien jaar zijn programma te hebben 
gepresenteerd. Vanaf dat moment zette Martin het pro
gramma alleen voort. Daarnaast breidde hij zijn aantal radio-
uren uit met het zaterdagprogramma (sinds kort zondagavond
programma) Met de voet tussen de deur. In september 2023 
heeft hij de naam van zijn radioprogramma Een Nieuwe Week 
de wat meer eigentijdse titel Watdraaie‘Menu meegegeven.
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DJ’s

Wilfred de Jong
Op zeer jonge leeftijd was Wilfred al bezig met muziek. Zo had 
hij samen met een vriendje de eerste drive-in show van Fries
land. Ze waren twaalf jaar oud. Met een oude buizenradio als 
versterker en een lichtshow, die door zijn vader was gemaakt, 
toerden zij rond. Ze hadden zelfs sponsors: Sound Service Bob 
de Jong (geen familie) en muziekwinkel Van der Meulen.
Op zijn zestiende won Wilfred een dj-wedstrijd, waarna hij een 
contract aangeboden kreeg bij Het Fust in Bergum: iedere 
vrijdag-, zaterdag- en zondagavond tussen acht en twaalf 
plaatjes draaien. In die periode zat hij nog op school, maar 
omdat de werkuren in het weekend vielen, vonden zijn ouders 
dit geen probleem.
In de jaren die volgden werkte hij onder meer bij: Don Pedro in 
Franeker, Ringo in Veenklooster, Monty in Berlikum. Tot hij 
verkering kreeg en zijn vriendin naar Tiel verhuisde. Vanaf dat 
moment is hij drive-in shows gaan doen. Gestart bij de Horetha 
Drive-In Show, maar al spoedig erna voor onder meer de 
landelijke en soms internationale shows van Radio Caroline, 
Veronica, VARA, Mi Amigo, maar ook de Peter Stuyvesant 
Drive-In Show.
In 1981 werd samen met enkele vrienden de lokale omroep van 
Leeuwarden opgericht. Dit had nogal wat voeten in aarde, 
aangezien er landelijk nauwelijks vergelijkbare initiatieven 
waren. Ze begonnen als ‘piraat’ om de behoefte aan te tonen, 
en hebben uiteindelijk tot aan de Raad van State geprocedeerd 
om een vergunning te krijgen.
In 1986 kwam Fats Domino naar Europa en omdat wij de 
Europese impresario goed kenden, kredels met vergunning 

uitzendende lokale omroep Aquarius zelfs een heuse wereld
primeur met de cd Like a Prayer van Madonna. Twee weken 
voor de wereldwijde release hadden wij een exemplaar in 
handen weten te krijgen. Naast de nodige geschreven pers en 
radiostations uit Nederland wisten ook Engelse en Ameri
kaanse zenders ons te vinden voor interviews. Een enorme rel 
volgde met dreigementen van de platenmaatschappij die hier 
doodongelukkig mee was.’
Wilfred deelt nog een mooie stunt die zij uithaalden met 
George Baker: ‘Ik had hem ooit vastgepind een Friestalige 
versie van zijn hit Una Paloma Blanca te maken. In een radio-
interview dat ik ooit met hem had, spraken we over het aantal 
talen waarin dit nummer in de loop der jaren door diverse 
artiesten opgenomen was. En dus nooit in het Fries. Op 
9 november 2006 was het zover. Hij kwam naar Leeuwarden, 
waar ik een opnamestudio had geregeld en die dag heeft 
George de Friestalige versie ingezongen.’
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DJ’s

Albert Aukema
Is in 1998 gestart met Argentijnse tango, begon in 
2013 met draaien in Ocho De Mayo in Groningen. 

Zijn stijl van draaien was in de begintijd vooral 
gebaseerd op klassieke tango met het accent op 
harmonieuze en ritmisch interessante nummers.

Vanaf 2016 heeft hij in Groningen zijn eigen salon, 
Milonga 007, waarin hij samen met dj Rogier de 
muziek verzorgd.
Zijn repertoire is inmiddels uitgebreid met 
wereldmuziek en moderne neo tango.

DJ Rogier
draait voornamelijk traditionele Argentijnse Tango gelardeerd 
met regelmatig een fijne, dansbare en verrassende tanda neo- 
of nontango.
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DJ’s

Joop Kok
Joop Kok draait vanaf 2009 graag tango’s met een melodieuze, 
romantische toon, die een sterk verlangen en sentiment 
bevatten. Zijn goed dansbare en afwisselende repertoire bevat 
traditionele muziek en af en toe neo-tango en non-tango.
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Stichting Tango Argentino Groningen
(STAG)
			 
Oprichting
Op 3 augustus 1993 werd de STAG 
opgericht door Tjarco Boelkens, 
Johannes (‘Jopito’) Leertouwer en 
Gerard Gosen. Ook Gerrit Brand, 
uitgever en auteur was betrokken bij de 
oprichting. De aanleiding was het eerste 
grote en geslaagde dansfestival, dat 
plaatsvond bij Bruna Santanera in het 
Groningse Wierdendorp Godlinze met 
optredens van Carel Kraayenhof en 
Sexteto Canyengue. De Stichting is onaf
hankelijk van de dansscholen, de dans-
lokaties en andere economische 
dansbelangen. In 2025 had de STAG 
meer dan 100 donateurs.

Doelstelling
De STAG stelt zich ten doel om de tango 
en de Argentijnse danscultuur op diverse 
manieren te promoten en het prettige 
tangoklimaat in Groningen en omstreken 
in stand te houden. 

STAG

Thuisbasis
Sinds juli 2021 heeft de STAG haar 
thuisbasis gevonden in het statige en 
karakteristieke monumentale Odd 
Fellowhuis in Groningen uit 1923 aan 
de W.A. Scholtenstraat 21. 

Gedanst wordt er in een bijzondere zaal 
in Art Nouveau stijl met een schitte
rende parketvloer, en een mooie bar 
voor drankjes.  
Elke vrijdagavond van acht tot midder
nacht ben je daar van harte welkom.
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Activiteiten
Een aantal keren per jaar worden 
tangomatinees of tango-avonden 
(‘salons‘) georganiseerd op bijzondere 
locaties, regelmatig met live-muziek. 
Zes keer per jaar wordt een nieuwsbrief 
uitgegeven voor de donateurs.
Donateurs ontvangen korting bij de 
wekelijkse salons en tango-
evenementen in en om Groningen.
Om het jaar wordt ‘Tango Festival 
Groningen’ georganiseerd. 

DJ’s
Er zijn vier Huis-DJ’s, die op vrijwillige 
basis elk met een eigen stijl en 
afwisselend hun muziek laten horen. 
Soms worden er ook andere DJ’s 
uitgenodigd te draaien in Des Amis. 
Voornamelijk traditionele muziek, met 
soms een mooi uitstapje naar neo-tango. 

Bestuur in 2026
Voorzitter: Anne-Petra Hazeweyer
Penningmeester: Lex Wedemeijer
Bestuurslid: Wietse Verhaar

Contactgegevens
Stichting Tango Argentino Groningen
email: STAGbestuur@gmail.com
site: tangogroningen.nl
facebook.com/stag1993
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Het idee voor Milonga 007 kwam zo rond 2015 nadat ik al een 
aantal jaren voor de STAG draaide en daar af en toe nieuwe 
muziek liet horen, destijds nog in Ocho de Mayo.
Het viel mij op dat dit door een flink aantal mensen geappre
cieerd werd, maar dat er ook een relatief klein aantal mensen 
negatief op reageerde. Het zou te ver van tango af staan, zelfs 
tot uitspraken als ‘het niks te maken zou hebben met tango’ 
(alsof ‘de tango’ een in beton gegoten begrip zou zijn.).
Om mijzelf meer vrijheid te geven en daarmee ook mijn 
muziekkeuze te kunnen delen met mensen die het waarderen, 
besloot ik om in 2016 in mijn toenmalig atelier aan de Van 
Schendelstraat te starten met een maandelijks terugkerende 
milonga.
De naam 007 was afgeleid van het huisnummer van de ruimte 
en de associatie met Bond 007 was daarmee ook een feit, 
middels een logo dat ook regelmatig in onze salon aankon
digingen terug kwam.
Bij de start in 2016 heeft Rogier Pouw zich aangesloten als 
vaste DJ en mede-organisator. Hij had vergelijkbare ideeën en 
we zagen 007 op dat moment als een platvorm om ons vrijelijk 
te bewegen en daarmee ook een jonger en nieuw publiek aan 
te spreken.
Nu bijna 10 jaar verder en inmiddels op onze vijfde locatie, 
kunnen we zeggen dat ons concept gewerkt heeft. Het is een 
mix van 50% traditionele tango en 50% nieuwe muziek waarbij 
we beiden kritisch zijn voor wat betreft dansbaarheid. We 
draaien beiden een stijl die net wat van elkaar verschilt en die 
verscheidenheid maakt dat het alleen maar interessanter 
wordt. Ook vragen we af en toe een gast-DJ om dit te comple

teren. We zijn een salon die qua muziek vernieuwend en qua 
sfeer laagdrempelig is.
Voor wat betreft de toekomstplannen kunnen we wel zeggen 
dat er genoeg potentie in Groningen is voor zo’n mixed salon 
en dat wij daar voorzover dat mogelijk is nog mee door willen.

Milonga 007
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De Uelenspieghel organiseert creatieve, muzikale, ambachte
lijke ontmoetingen.

Al vele jaren organiseert Annette er Argentijnse tango-
evenementen. De docenten komen uit Argentinië en 
Nederland; zoals Angel Coria, Murat, Mariano en Cosima, 
Ezequiel en Lydia, Peter en Ina, Charlotte en Laurent, en nu ook 
voor het eerst Bennie Bartels en Roberto Rizo.

Af en toe is er ook een cursus voor beginners om kennis te 
maken met deze mooie dans onder leiding van Hans van den 
Brink.

Argentijnse tango is een stijl in muziek, dans en poëzie die aan 
het eind van de 19e eeuw ontstond aan de Río de la Plata. Uit 
de Argentijnse tango is vervolgens de ‘ballroom tango’ 
ontstaan.

Deze elegante dansstijl (eigenlijk een kunstvorm) is geschikt 
voor alle leeftijden. Ook ouderen kunnen een proefles dansen 
zonder moeilijke passen. Voor wie meer wil, zijn er altijd uit
dagingen en extra ‘adornos’; versieringen die het spectaculair 
maken.’

Aanmelden en meer info: Annette@uelenspieghel.nl

Bron: www.uelenspieghel.nl

De Uelenspieghel
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Kuifje ’64
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Back to the Sixties 
Een aantal jaren geleden ben ik 
begonnen aan mijn autobiografie. Een 
enerverende klus, die ik niettemin wil 
klaren. Enerzijds is het mooi om terug te 
kijken, anderzijds is het spannend en 
soms confronterend. Ook Kuifje ’64, 
later afgekort tot K’64, wilde ik een plek 
geven in deze autobiografie. Daarvoor 
moest ik graven in de documentatie die 
ik had bewaard, maar wat ik tegenkwam 
was verbazingwekkend veel. En zo 
ontzettend leuk dat ik niet kon stoppen 
met lezen! Naast mijn eigen archief bleek er nog 

een archief te bestaan van K’64, namelijk 
dat van Harrie Slotboom. Hij was in een 
latere fase een van mijn compagnons en 
vriend in K’64. Na vijfenvijftig jaar geen 
contact met elkaar te hebben gehad, 
kwam zijn archief in mijn bezit. Heel 
verrassend dat Harrie ook een deel van 
die periode had bewaard, ergens in een 
oud kastje.
Door hiermee bezig te zijn, kwamen er 
zoveel levendige herinneringen naar 
boven, dat het me prachtig leek om een 
boek te maken over deze bezielende 
tijd, voor mij misschien wel de mooiste 
tijd uit mijn leven. Met het gehele Kuifje-

archief vol foto’s, knipsels, clubblaadjes, 
attributen, contracten, tickets en mijn 
herinneringen en aangevuld met het 
collectieve geheugen van hen die er 
toen bij betrokken waren, kon ik dit boek 
creëren. 

Allereerst heb ik onder meer Harrie 
Slotboom en Auke Feenstra benaderd, 
mijn maatjes uit die tijd, om mijn voor
nemen te bespreken en om te peilen of 
zij misschien iets voor het boek konden 
betekenen. Beiden reageerden enthou
siast. Daarna ben ik verder gaan bellen 
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met leden van vroegere bands en Dirk 
Kamminga, schrijver van het boek Sixties 
onder de Oldehove. Zij deelden het 
enthousiasme en van Dirk kon ik rekenen 
op aanvullende informatie rondom de 
bands. 

Een tijd van bevrijding
Het boek beschrijft een stukje historie 
van de jaren zestig in de provincie 
Friesland, met name in Leeuwarden. Een 
periode gekenschetst door een gevoel 
van bevrijding, ongekende creativiteit, 
optimisme en verandering. De eerste 
televisies deden hun intrede en provo’s 
en hippies uitten hun levensvisie op hun 
eigen manier, ook qua uiterlijk. En dat 
werkte aanstekelijk. Ze waren voor
afgegaan door de nozems en brozems, 
die je de eerste protestgeneratie zou 
kunnen noemen. Nozems kwamen op in 
de jaren vijftig. Jongeren die zich in al 
hun zelfbewustheid sterk afkeerden van 
de heersende normen en waarden en 
zich afzetten tegen het gezag. Dat 
leidde geregeld tot confrontaties met 
de politie, vooral in de grote steden. In 
het kielzog van de nozem ontwikkelde 
zich de brozem: identiek gekleed in 
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spijkerbroek en leren jack en vaak met 
een vetkuif, maar ook voorzien van een 
brommer, bij voorkeur een met een 
buddyseat. De nozems en brozems 
waren de eerste voorbeelden van wat 
we anno 2024 zien als jongerencultuur. 
Je kunt ze ook beschouwen als weg
bereiders voor de provo’s en hippies die 
na hen kwamen.

Leeuwarden had zijn eigen nozems, de 
Dingly Boys. Nozems van het noorden 
werden ze genoemd. De naam ont
leenden ze aan een Britse bende uit een 
film over mods en rockers. 
Onaangepaste jongeren die op straat 
hingen, vetkuif, peuk in de mond. Op 
brommers crosten ze door de straten, 
soms ook in auto’s. 
Ze hadden een eigen hang-out aan de 
Nieuweburen en een deel van hen 
speelde in de band The Strangers. Niet 
dat ze allemaal muzikaal waren, maar 
muziek hoorde nu eenmaal bij de 
jongerencultuur van die tijd. ‘Kaarten, 
zuipen, knokken!’, dat is wat ze naar 
eigen zeggen deden. ‘Vrijheid om te 
doen en laten wat we zelf willen. En ons 
niet aan regels houden die door een of 
andere bejaarde zijn gemaakt…’
Op een zondagmiddag ben ik onaange
kondigd naar ze toe gegaan, omdat ik 
allerlei wilde verhalen had gehoord over 
de Boys. Ik had verwacht dat de tent 
daar vol zou zitten. Maar toen ik 
binnenkwam zag ik tot mijn verbazing 
twee jongens, rustig lezend en rokend, 
gezeten in grote fauteuils. Zij sloegen 
totaal geen acht op mij. 

Na alles even ongestoord te hebben 
kunnen bekijken, ben ik weer vertrokken. 
Dit was niet wat ik had verwacht. Ik vond 
het wel stoer van mezelf dat ik ze onbe
vangen en open tegemoet durfde te 
treden. Stilletjes had ik gehoopt die 
jongens te treffen terwijl ze muziek 
maakten. Misschien had ik ze kunnen 
strikken voor een optreden.
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De roaring sixties waren op hun hoogte
punt. De meest spraakmakende periode 
in de jaren zestig. Een opstandige 
muziekgeneratie, poppioniers, nam in de 
onstuimige jaren tussen 1964 en 1970 
het initiatief om concerten en festivals 
te organiseren. Het muzieklandschap in 
Nederland zou daarmee definitief ver
anderen: de livescene was geboren. Ook 
de Leeuwarder muziekgeneratie riep in 
deze woelige jaren om hun eigen muziek 
in een eigen omgeving.
Het was tegen deze achtergrond dat ik 
als broekie van zeventien jaar begon met 
het organiseren van dansavonden en een 
eigen dansclub oprichtte voor middel
bare scholieren. En later, samen met 
Auke, Harrie en Halbe, de dansavonden 
uitbreidde tot een vast podium voor 
livemuziek.

Als programmeur werkte ik incidenteel 
samen met de fanclub van beatgroep 
The Latches, met fanclub The Fabulous 
Beats en dansclub 16+ Beat uit Nijverdal. 
Daarnaast waren er incidenteel samen
werkingen met andere dansclubs, zoals 
Daddle Doofy in Groningen. 
Ook met diverse schoolverenigingen in 
Leeuwarden heb ik zeer prettig samen
gewerkt en zelfs met dancing De 
Gouden Leeuw in Zuidlaren, een begrip 
in die tijd.
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Af en toe werd ik uitgenodigd door 
andere verenigingen om als presentator 
op te treden. Met de bravoure van een 
jong pikkie en gesteund door het succes 
van de dansavonden, voelde ik me zeer 
vereerd en zei altijd direct ja. Al vond ik 
het best spannend op welke locatie ik 
dan kwam en hoe het publiek zou rea
geren.

Ontdekkingstocht
Omkijkend naar deze prachtige periode 
– nu precies zestig jaar geleden – beleef 
ik opnieuw de warmte, de kameraad
schap en toch ook de opwinding, die 

onlosmakelijk verbonden was met die 
tijd. Voor ieder van ons, opgroeiend als 
jongvolwassenen, waren de jaren zestig 
een vormende tijd, die in positieve zin 
zijn sporen naliet in onze verdere ont
wikkeling. Al zal toen menig prille 
liefdesrelatie juist door de tijdgeest 
vroegtijdig zijn gesneuveld… Maar voor 
geen goud zou ik deze bijzondere tijd 
hebben willen missen. Als programmeur, 
presentator, organisator van K’64 en 
tijdelijk manager van twee beatgroepen 
voelde ik me destijds als een vis in het 
water.

In die tijd voetbalde ik bij de selectie van 
voetbalclub Blauw Wit ’34 in 
Leeuwarden, en dat was mijn lust en 
mijn leven. Toch kwam K’64 vanaf nu 
met stip op één. Organiseren bleek mij 
op het lijf geschreven en ik vond het 
prachtig om te doen. Die ontwikkeling 
kreeg in velerlei gedaanten in mijn latere 
leven opnieuw gestalte. Het was een tijd 
van experimenteren en ontdekkingen 
doen, ook op liefdesgebied, en er werd 
onbekommerd gedanst en muziek en 
plezier gemaakt. 
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De tijd van Kuifje staat voor mij symbool 
voor de ontdekking van mijn eigen iden
titeit. Ik kwam erachter waar ik goed in 
was en waar mijn hart lag. Dat gold niet 
alleen voor mij; voor velen stond de 
periode van Kuifje symbool voor de ont
dekking van hun eigen identiteit. In de 
stroom van destijds volgde je je eigen 
weg en probeerde je te ontdekken waar 
je kracht lag, desnoods tegen de ver
drukking in. Een bevlogen en onnavolg
bare periode vol positieve energie, 
passie en bezieling!

Geschiedenis 
Onder de naam Kuifje ’64, al snel afge
kort tot K’64, ontwikkelden de dans
avonden zich op een organische manier 
uiteindelijk tot een platform voor beat, 
blues en af en toe jazz. In de periode van 
1964 tot 1969 organiseerden wij in 
totaal honderd dansavonden op dertien 
verschillende locaties met meer dan 
veertig bands. We hebben geschiedenis 
gemaakt en met elkaar gaan we de 
geschiedenis in!
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Mooi detail, is dat dit boek is opgeno
men in de collectie van het Historisch 
Centrum Leeuwarden (HCL), het regio
naal Historisch Centrum De Groninger 
Archieven en de Koninklijke Bibliotheek. 
Dat hadden wij zestig jaar geleden niet 
kunnen bedenken. 

Het project K’64 draag ik nog steeds bij 
me en ik kijk daar met ongelooflijk veel 
plezier op terug. In mijn werkkamer 
staat een prachtig beeldje van Kuifje dat 
mij dagelijks herinnert aan deze – voor 
mij – magische tijd. Een medaillon van 

Kuifje hangt aan mijn autosleutels. 
Dit boek en de aansluitende reünie 
brengen voor ieder van ons even de tijd 
van toen terug in het heden.
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Rendez-vous in Dwingeloo
Op 18 februari 2023, bijna zestig jaar na 
de oprichting van K’64, troffen de oud-
bestuursleden Auke Feenstra, Harrie 
Slotboom en Johan Meijering elkaar 
weer in Dwingeloo (Dr.). Het was een 
prettig weerzien en een bijzonder 
rendez-vous na zoveel jaren. Heel spijtig 
dat ons vierde bestuurslid Halbe 
Hageman, dit niet meer mocht 
meemaken. Hij overleed 11 januari 2018, 
op 71-jarige leeftijd. Maar wat een 
mooie tijd hebben we in onze K’64-tijd 
samen met Halbe gehad.

V.l.n.r: Johan Meijering, Harrie Slotboom en Auke Feenstra.
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17 april 2024 Voorbereiding op weg naar de K’64-reünie op 2 juni 2024 in Leeuwarden.  
V.l.n.r: Wilfred de Jong (DJ), Dirk Kamminga, Martin van der Velde (DJ), Wobbe van Seijen (support) en Johan Meijering (organisator).
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Reünie met boekpresentatie 
Bijna anderhalf jaar later kreeg ons 
rendez-vous een vervolg met een 
grootse viering van het zestigjarig 
bestaan van K’64 op zondag 2 juni 2024 
in Dance Centre Omar Smids in 
Leeuwarden. Tijdens de viering vond de 
officiële presentatie plaats van het boek: 

Kuifje ’64 1964-1969. Uitgeefster Jitske 
Kingma van uitgeverij Elikser, 
overhandigde het eerste exemplaar aan 
historicus Meindert Seffinga, directeur 
van het Historisch Centrum Leeuwarden 
(HCL). 

In een geweldige ambiance maakten de 

vele bezoekers en diverse optredende 
artiesten de K’64-reünie compleet. Twee 
bekende Leeuwarder dj’s: Martin van der 
Velde en Wilfred de Jong, de band Hash 
Bamboo Shuffle uit Antwerpen (België) 
en het bekende duo Très Chic uit 
Leeuwarden, gaven onder meer acte de 
présence en maakten de cirkel rond. 
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Hash Bamboo Shuffle 
Hash Bamboo Shuffle werd gevormd in 
2011 als gelegenheidsformatie voor een 
expo rond kunstenaar en muzikant Ferre 
Grignard. De bandnaam werd ontleend 
aan het gelijknamige nummer uit de 
eerste elpee van Ferre Grignard. Als 
kinderen van vrienden van Ferre 
Grignard, die reeds in bands samen
speelden, besloten ze de playlist te ver
tolken die De Ferre bracht.

Zij interpreteren de songs waarbij een 
deel is gebaseerd op Amerikaanse 
traditionals met een naturel benadering, 
zoals ook De Ferre dat deed. Want ze 
zijn geen Ferre Grignard-imitator-
coverband. Daardoor klinkt zijn 
repertoire correct zoals het destijds live 
werd gebracht door de skiffle group, en 
later ook door zijn elektrische 
begeleiding. Het naturelle timbre van 
zanger Rufus Michielsen ademt de sfeer 
van hoe Ferre zijn muziek op het podium 
bracht.
De oorspronkelijke line-up bestond uit 
Rufus Michielsen, Philippe Golbert, 
Dylan Van Looy en Laurent Pietsch. In 
2014 verving Sean Willekens reeds een 

van de muzikanten en is sindsdien een 
vaste waarde en backbone in de band.

Bij de heruitgave van de vier studio
albums van Ferre Grignard door Starman 
Records, werd de band gevraagd om ook 
hun persoonlijke interpretatie op vinyl te 
persen. Het resultaat werd het album 

Hash Bamboo Shuffle play Ferre 
Grignard op Starman Records en online 
te streamen via Spotify, Soundcloud en 
YouTube.
In Antwerpen is Hash Bamboo Shuffle 
een begrip en speelde ook verscheidene 
malen in De Muze, het jazzcafé waar 
Ferre Grignard zijn carrière startte in 
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1964. Gitarist Bov Poncelet van Ferre’s 
skiffle group, vertelt dat de hash 
bamboo shuffle die wordt bezongen op 
het eerste album van Ferre Grignard, de 
dansbeweging is die je maakt bij een 
trekje van een bamboe hasjpijpje.
Bandleden: Rufus Michielsen zang en 
gitaar, Philippe Golbert, zang en wash
board, percussie en drums, Sean Wille
kens, zang, bas en gitaar.

Très Chic
Partyduo Très Chic wordt gevormd door 
zanger Arnold de Jong en toetsenman 
en zanger Frans van den Borg. Beiden 
geboren Leeuwarders, maar nu woon
achtig respectievelijk in Groningen en 
Hardegarijp. Arnold en Frans kwamen er 
min of meer bij toeval achter dat ze van 
dezelfde soort muziek hielden. In het 
foyercafé van muziekcentrum Schaaf in 
Leeuwarden stond een piano waar Frans, 
uitbater van Schaaf, af en toe wat op 
oefende. Arnold was boven Schaaf in de 
Telesoundstudio een Fries liedje aan het 
opnemen. In een pauze tijdens de 
opnamesessies hoorde hij Frans One 
Note Samba van de Braziliaanse compo
nist Antonio Carlos Jobim spelen. Niet 

een van de allergemakkelijkste liedjes 
om te spelen en/of te zingen. Arnold 
was getriggerd en ging met Frans 
meezingen, een nieuw duo was geboren.

Dat was in 2004 en we zijn ondertussen 
twintig jaar verder. Très Chic maakte 
inmiddels vijf album-cd’s, drie Engels

talige, een Friestalige en een cd in het 
Liwwadders, daar hebben ze nu eenmaal 
een zwak voor. In die twintig jaar hebben 
ze een enorm repertoire opgebouwd en 
worden ze veel gevraagd door dans
scholen en voor contactavonden, party’s 
en meer. Ze hopen het nog vele jaren vol 
te mogen houden!
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La Pasion
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La Pasión. Salon de Tango y Cultura 
In 1999 was Meijering initiatiefnemer en medeoprichter van 
Stichting ‘La Pasión, Salon de Tango y Cultura’ (‘La Pasión’).  
‘La Pasión’ (1999-2003) was een centrum voor Argentijnse 
tango en multiculturele activiteiten, gevestigd in de Nieuwe 
Boteringestraat in Groningen. Het door Meijering gekochte 
pand werd in ruim vijf maanden ingrijpend verbouwd tot een 
sfeervolle ruimte. Stichting ‘La Pasión’ opende op  
17 september 1999 voor het eerst haar deuren. In drie 
aangrenzende panden, eveneens in zijn bezit, wilde Meijering 
zelfstandig opererende organisaties ontwikkelen onder de 
overkoepelende naam ‘Passie’. Culturele organisaties, die op 
non-profitbasis en laagdrempelig een breed scala aan 
gevarieerde, wisselende en betaalbare activiteiten aan zouden 
bieden. La Pasión groeide in korte tijd uit tot een dynamisch en 
kleinschalig centrum voor jong en oud. In september 2015 
publiceerde Meijering het boek ‘La Pasión. Salon de Tango y 
Cultura. Een bron van inspiratie’.

Met een twintigtal vrijwilligers werd er hard gewerkt om dit 
centrum in stand te houden. Gedurende ruim tweeënhalf jaar 
functioneerde La Pasión zeven dagen per week met uiteen
lopende programma’s. Op 17 maart 2001 werden opnames 
gemaakt voor de in productie genomen tango-CD: ‘La Pasión 
del Tango’. Veel prominenten uit binnen- en buitenland traden 
er op. Enkele hoogtepunten waren het optreden en de work
shops van het danspaar Ricardo y Nicole uit Argentinië, de 
literaire salon met Simon Vinkenoog, de vertelavonden 
van Willem de Ridder, het optreden van de componist 

Mike Rowland uit Engeland en het concert van Ustad Zamir 
Khan en zijn groep uit India. De financiering van het centrum 
bleek echter problematisch. Op 1 juli 2002 gingen de deuren 
definitief dicht en op 31 oktober 2002 werd de stichting 
formeel opgeheven.

Bron: Wikipedia

Gevel multicultureel centrum ‘La Pasión’. 
V.l.n.r: Hugo Hol (beeldhouwer), Johan L. Meijering (eigenaar) 
en Jan Brederode (architect). Groningen, 30 juni 2001



39

Enige tijd geleden besloot ik om mijn autobiografie te 
schrijven. Ik heb in mijn leven veel bijzondere dingen gedaan en 
meegemaakt en vond het de moeite waard om dit aan het 
papier toe te vertrouwen. Om ideeën op te doen en herinne
ringen op te halen ben ik in mijn archieven gedoken en kwam ik 
veel bruikbaar materiaal tegen: brieven, documenten, foto’s en 
videobanden. Zo ook uit de tijd van La Pasión, salon de Tango y 
Cultura. Dat was een multicultureel centrum en was gevestigd 
in de Nieuwe Boteringestraat num-mer 64 te Groningen. Het 
door mij gekochte pand was in ruim vijf maanden omgetoverd 
tot een sfeervolle ruimte. Het was een bijzondere en inspire
rende periode. Regelmatig denk ik met een vleugje weemoed 
terug aan die prach-tige tijd. En met mij ook anderen, dat weet 
ik zeker. La Pasión is vanuit het niets ontstaan en groeide in 

korte tijd uit tot een wervelend kleinschalig centrum voor jong 
en oud. Het bood een podium voor creatievelingen en was 
laagdrempelig. Er is met vereende krachten hard en met veel 
gepassioneerdheid gewerkt om dit centrum in stand te 
houden. Het was een plek waar men zich thuis en op zijn gemak 
kon voelen. Vanuit de media kreeg La Pasión veel aandacht. 
Bijna wekelijks verscheen er een perspublicatie en regelmatig 
werd er op de radio en televisie aandacht aan besteed.
Niets doen met zo veel bruikbaar en authentiek materiaal zou 
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jammer zijn. Ik wilde een boek samenstellen over dit project, 
dat was mij wel duidelijk. Omdat er nogal wat filmmateriaal 
tevoorschijn kwam is er ook een terugblik op beeld gemaakt. 
Bovendien leek het mij leuk om een afsluitend feest te 
organiseren, een reünie. Ik hoefde niet lang na te denken en 
besloot om het schrijven van mijn levensverhaal, waarmee ik al 
was begonnen, een tijdje in de ijskast te zetten om tussentijds 
deze uitdaging aan te gaan. Kort daarna legde ik mijn plannen 
voor aan een aantal bevriende relaties van het eerste uur uit 
die periode. Zij reageerden positief en met hun steun ging ik 
voortvarend aan de slag. Ik benaderde een aantal mensen voor 
ondersteuning bij dit project en voor de organisatie van de 
reünie. Hieruit ontstond de Vrienden van La Pasión. Deze zeven 
enthousiastelingen kwamen regelmatig bij elkaar om te 
brainstormen.

Bijzondere activiteiten
De Argentijnse tango had een voorname plek in La Pasión. Rob 
& Inez en Bettie Bolks (La Escuela) gaven er vanaf het jaar 2000 
hun tangolessen. Veel leerlingen van toen hebben daar hun 
eerste voorzichtige danspassen gezet. Ook Aina Scheerhoorn 
gaf er les met cursussen Oriëntaalse dans. Er werden regel
matig workshops gehouden en wekelijks werden er tango-
salons georganiseerd met Bartolito als deejay en later onze 
geliefde Pierre Marrale. Veel prominenten uit binnen- en 
buitenland hebben opgetreden in La Pasión. Het optreden en 
de workshops van het danspaar Nicole y Ricardo uit Argentinië 
waren enkele van de hoogtepunten. De literaire salon met 
Simon Vinkenoog, de voordracht van verhalenverteller 
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Guillaume Pool , het Eem en Weem festival, de klankschaal
concerten van Erik Karsemeier en de vertelavonden van Willem 
de Ridder bleken eveneens buitengewoon succesvol. Evenals 
de Russische culturele en de Oriëntaalse swingavonden, het 
optreden van Mike Roland uit Engeland en het concert van 
Ustad Zamir Kahn en zijn groep uit India en niet te vergeten de 
fantastische avond met de ‘Full Minties’. De vele hoogtepunten 
worden beschreven op jaartal in dit boek.

Stichting La Pasión 
Op 17 september 1999 opende de stichting La Pasión voor het 
eerst haar deuren. Een verzoek aan de gemeente waarbij voor 
een periode van vijf jaar een aflopende bijdrage in de exploita
tielasten was gevraagd werd helaas niet gehonoreerd. Voor 
mijzelf en de vele trouwe bezoekers was dat een teleur-stelling 
en voor de gemeente Groningen een gemiste kans. Zij had met 
een tijdelijke financiële bijdrage kunnen zorgen dat La Pasión 
misschien een langer leven zou zijn beschoren. Het mocht 
helaas niet zo zijn. Op 1 juli 2002 ging de deur definitief dicht 
en op 31 oktober 2002 werd de stichting formeel opgeheven.

Reünie La Pasión
Als datum voor de reünie van La Pasión werd gekozen voor 
zaterdag 19 september 2015, dicht bij de officiële openings
datum van La Pasión destijds. Op die dag keken we in de mooie 
concertzaal van de stichting Vrijdag in Groningen met velen 
terug naar een bevlogen tijd. Als eerste was er een multi
cultureel middagprogramma ‘een reis om de wereld’ met 
optredens van artiesten van toen en nu. De documentaire werd 
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vertoond en is dit boek gepresenteerd. Het avondprogramma, 
de Gran Salón La Pasión, stond geheel in het teken van de 
Argentijnse tango. Op deze avond werd ook mijn boek Argen
tijnse Tango van Groningen tot Maastricht gepresenteerd.

Tangofestival 
Tijdens het schrijfproces en het bedenken van een feestelijk 
programma rondom de presentatie van dit boek, ontstond het 
idee om voor de eerste keer een tangofestival te organiseren 
en daar de naam La Pasión aan te verbinden. De start van het 
tangofestival La Pasión op 18 september 2015 biedt een 
perspectief en een podium voor de toekomst. Het is de 
bedoeling om de Groninger tangocultuur jaarlijks drie dagen 
lang in de schijnwerpers te zetten en elk derde weekend van 
september te laten terugkeren. Verderop in het boek meer 
hierover.

Doelstelling 
Met dit boek, een documentaire en een reünie op 19 septem
ber 2015 is de cirkel rond. Als initiatiefnemer en eigenaar van 
La Pasión ben ik in 1999 aan dit avontuur begonnen en wilde 
dat graag op een goede manier afronden. Het is met recht een 
historisch stukje cultuur. Met alle aanwezige informatie is 
geprobeerd om de neutrale lezer een beeld te schetsen van de 
activiteiten die in het centrum La Pasión plaatsvonden. Bij de 
realisering van dit boek zijn veel mooie en ondersteunende 
contacten geweest, met respect voor iedereen die hieraan een 
bijdrage heeft geleverd. Voor de geïnteresseerde lezer zijn 
bijlagen toegevoegd die meer achtergrondinformatie bieden.
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La Pasión met een glimlach 
Ik hoop dat velen bij het lezen van dit boek en het zien van de 
vele foto’s met een glimlach zullen terugkijken op een bijzon
dere periode. Oprechte dank wil ik uitspreken aan al diegenen 
die, op welke wijze dan ook, destijds een bijdrage hebben 
geleverd aan de werkzaamheden rond La Pasión. Zonder hen 
was het niet mogelijk geweest La Pasión te realiseren en het 
gedurende ruim twee en een halfjaar met uiteenlopende 
programma’s zeven dagen per week te laten functioneren. 

Groningen, 17 augustus 2015
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Epiloog
Helaas kwam er aan de bijzondere activiteiten in La Pasión een 
vroegtijdig einde. En hiermee ook aan de ontwikkeling van het 
multiculturele centrum ‘Passie’. Dit proces is uiteindelijk blijven 
steken bij de koop van vier van de vijf beoogde panden, waar
van er twee totaal werden verbouwd ten behoeve van de 
stichtingen La Pasión en Do. In tegenstelling tot de activiteiten 
van La Pasión, zijn er bij de stichting Do geen activiteiten 
uitgevoerd en is het bij de ontwikkeling van deze stichting 
gebleven tot het bedenken van plannen voor een mogelijke 
invulling. Het bleek uiteindelijk niet haalbaar om hele plan 
uitsluitend met eigen middelen te financieren. Ondanks alles 
heb ik nooit spijt van dit avontuur gehad. Had ik vooraf wel 
twijfels gehad, dan was dit project nooit van de grond 
gekomen. Ik heb mijn jongensdroom gerealiseerd. Weinigen 
kunnen zeggen dat ze eigenaar zijn geweest van een multi
cultureel centrum.
De aanvraag voor subsidie voor de duur van vijf jaar werd door 
de gemeente Groningen niet gehonoreerd. Voor het gepassio
neerde kleinschalige La Pasión, vanuit het niets opgebouwd, 
bleek geen tijdelijke en geringe lokale overheidssteun moge
lijk. Veel geld, een bedrag van 7,5 miljoen gulden, besteedde 
de gemeente in de La Pasión periode wel aan het weinig 
succesvolle Blue Moon festival. Volgens de verantwoordelijke 
wethouder was het een succes, volgens vele anderen was het 
een dikke flop.
In 2000 ontstond er veel ophef over de kunstzinnige gevel van 
La Pasión. Dat zou de gemoederen lange tijd bezig houden en 
in de media werd er veel aan-dacht aan besteed. La Pasión was 

ten onrechte in opspraak geraakt door een misverstand, ver
oorzaakt door de gemeente, dat pas na negen maanden werd 
rechtgezet. 
In het voorjaar van 2001 kreeg La Pasión de Publieksprijs op de 
Dag van de Architectuur. Een voorstel van La Pasión om een 
gemeentelijke Subsidieregeling Gevelverfraaiing in het leven te 
roepen kreeg geen gehoor. Ook het verzoek om daar een prijs 
aan te verbinden, de geveltrofee en uit te reiken op de jaarlijks 
terugkerende Dag van de kunstzinnige Gevels werd eveneens 
niet gehonoreerd. Dit initiatief was bedoeld als stimulans om 
inwoners en ondernemers in de stad Groningen te activeren 
om hun gevels op te knappen. 
2001 was een jaar vol wisselende activiteiten van soefi- en 
new-agemuziek tot salsa en verhalenvertellers. Het dansen op 
het Waagplein voor Willem-Alexander en Máxima, tijdens hun 
kennismakingsbezoek aan Groningen, was één van de hoogte
punten voor La Pasión. Het was een topjaar! 
Met haar beleid was La Pasión haar tijd vooruit en zij was een 
voorloper op de in-troductie van rookvrije ruimten in de horeca 
en andere openbare gelegenheden. 

Een nieuw La Pasión met de naam La Nueva Pasión, de Nieuwe 
Passie, werd in 2004 feestelijk in gebruik genomen in de 
Nieuwe Boteringestraat 72. Het zou zeker niet weer een 
stichting worden. 
Dit privépand zou ik incidenteel voor culturele activiteiten 
beschikbaar stellen. Organiseren is mijn lust en leven en is nog 
steeds mijn passie. Na de opening van La Pasión zijn er 
inmiddels zestien jaar verstreken. Met opgeheven hoofd kijk ik 
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terug op deze periode waarin ik trouw bleef aan mijn eigen 
principes. Ik kan terugblikken op een bijzonder inspirerende 
periode, heb mijn passie gevolgd en een jongensdroom 
gerealiseerd. Ik hoop oprecht dat velen La Pasión in hun hart 
gesloten hebben. Met opgeheven hoofd kan ik met een 
compleet verhaal iedereen recht in de ogen kijken. Vol 
overgave en met idealen heb ik gedaan wat mijn hart mij ingaf. 
Daarmee maakte ik het verschil met een onopvallend bestaan. 
De accountant sloot de boeken van La Pasión in 2013 met een 
fors tekort. Dat verlies heb ik voor mijn rekening genomen. Met 
veel ervaringen rijker en een illusie armer kan ik nu deze 
bijzondere periode in mijn leven afsluiten.
La Pasión was een bron van inspiratie. 
Passie blijft in vele harten bestaan en om met de woorden van 
Georg Wilhelm Friedrich Hegel te eindigen:

‘We kunnen met absolute stelligheid beweren
dat er in deze wereld nooit iets groots

tot stand is gekomen 
zonder passie’.
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La Nueva Pasión

La Nueva Pasión. Achterzijde. Groningen, 2005
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La Nueva Pasión 
‘In de periode 2004-2006 stelde Meijering zijn geheel ver
bouwde woonhuis ‘La Nueva Pasión’ aan de Nieuwe Boteringe
straat 70 in Groningen incidenteel gratis beschikbaar voor 
kleinschalige culturele activiteiten. Het pand uit 1880 bestond 
uit een voor- en achterhuis en een diepe stadstuin. Eén van de 
vorige bewoners heeft geschiedenis gemaakt: dhr. P.R. Bos, 
bekend geworden van de gelijknamige ‘Bosatlas’. Tussen beide 
woonhuizen bevond zich een open binnenplaats. Tijdens een 
ingrijpende verbouwing werden beide panden met elkaar 
verbonden, evenals beide royale kelderruimten. Aansluitend 
aan deze ruimte liet Meijering een verdiepte tuin aanleggen 
met vloer en zijwanden van beton en creëerde zo een buiten
theater waar incidenteel voorstellingen konden worden 
georganiseerd. Meijering gaf dit nieuwe project de naam 
‘La Nueva Pasión’ (De Nieuwe Passie), als een vervolg op 
‘La Pasión. Salon de Tango Y Cultura’. Op 14 mei 2004 werd 
het woonhuis ingewijd door zijn kleinzoon Christiaan-Carlos. 
Een gedenksteen in de hal van het pand herinnert hier nog aan. 
La Nueva Pasión opende met twee avondvoorstellingen die 
werden bijgewoond door bijna 400 genodigden. Er traden 
tientallen artiesten op. In de periode 2004-2006 vonden er 
uiteenlopende multiculturele activiteiten plaats.’

 Bron: Wikipedia
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Argentijnse Tango

Boek ‘Argentijnse tango’ uitgave 2015
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De Argentijnse tango en Groningen lijkt een niet voor de hand 
liggende combinatie. Toch is er in de stad Groningen een 
buitengewoon actieve tangoscene. Er wordt les gegeven en 
wekelijks zijn er verschillende salons. Vooral tijdens de week
enden kunnen lief hebbers hun hart ophalen in de salons waar 
gedanst, gekeken, geluisterd en gepraat wordt.

In 1996, om precies te zijn op 17 januari om 19.00 uur, kwam de 
tango voor het eerst op mijn pad. Ik begon namelijk samen met 
een goede vriendin aan een danscursus Argentijnse Tango voor 
beginners bij de school van Rob & Inez in het danslokaal Ocho 
de Mayo in de Hoekstraat in Groningen.

In de tango ontdekte ik de schoonheid van de beweging in 
relatie met bij- zondere muziek. Overigens ben ik geen muziek
kenner, maar de muziek raakte me en doet dat nog steeds.
De tangomuziek en dans passen helemaal bij mij. Het voelt als 
een goed zittend maatpak.
De tango zou mij veel gaan brengen. In 1999 opende ik het 
multiculturele centrum La Pasión aan de Nieuwe Boteringe
straat 64 te Groningen, waar de tango een grote rol zou gaan 
vervullen.

Op 19 september 2015 is, tijdens de reünie van La Pasión in de 
VRIJDAG Concertzaal in Groningen, mijn boek gepresenteerd: 
La Pasión, Salon de Tango y Cultura. Een bron van inspiratie. 
De stichting La Pasión was van 1999 tot en met 2002 een 
inspirerend multicultureel centrum aan de Nieuwe Boteringe
straat in Groningen. Het was een boeiende periode en in de 
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media kregen de uiteenlopende activiteiten veel aandacht en 
haalden regelmatig de (regionale) radio en televisie. La Pasión 
was een gastvrije ontmoetingsplaats.

Rob & Inez en La Escuela van Bettie Bolks gaven er hun tango
lessen. Veel van de leerlingen van toen zijn nu nog steeds 
actief op de dansvloer.

Er vonden kleurrijke en passievolle optredens van klankschaal
concert tot Oriëntaalse swingavonden plaats die een verrijking 
vormden voor de verschil- lende culturen in de stad. Iedereen, 
jong en oud, ongeacht zijn of haar religi- euze achtergrond of 
huidskleur, was er meer dan welkom.

In november 2014 werden de activiteiten van de stichting 
La Pasión door het Regionaal Historisch Centrum De Groninger 
Archieven erkend als Cultureel Erfgoed. Dit geldt ook voor alle 
overige projecten op cultureel gebied die ik heb mogen 
initiëren. De archieven van dansclub Kuifje ’64, Kijkbungalow 
Minerva, kunsthuis De Permanente, La Pasión, Do, La Nueva 
Pasión, Oprechte kunst, Echt/Vals en Staakt het Vuren heb ik 
aan dit Historisch Centrum ge- schonken. Al deze projecten 
zullen worden overgedragen en ondergebracht in het ‘Archief 
Johan Meijering’.

Op de valreep ontstond tijdens het schrijven, kort voor het 
uitbrengen van het boek over La Pasión, vanuit de tangowereld 
en met name van enkele nieuwkomers, het idee om een aan
vullend informatief boek over tango uit te brengen.
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Deel I van dit boek beschrijft in grote lijnen de oorsprong van 
de tango. Ook wordt aandacht besteed aan de geschiedenis 
van de tangomuziek die tal van beroemdheden voortbracht en 
vele musici en dansers wereldwijd nog steeds inspireert. Ten 
slotte wordt de dans van de uitdaging en verleiding onder de 
loep genomen.

Deel II en III van dit boek beschrijven in grote lijnen de geschie
denis, het ontstaan en bestaan van de tangocultuur in Neder
land en in het bijzonder in Groningen.

Wat heeft velen met mij bewogen om een eerste stap te zetten 
om zich de dans van uitdaging en verleiding eigen te maken? 
Hoe kon deze passievolle dans wortel schieten in Nederland en 
ook bij de nuchtere Groningers uitgroeien tot de huidige 
bloeiende tangocultuur?

Dit boek is tevens een eerbetoon aan alle pioniers van destijds, 
de dansdocenten, de deejays en niet te vergeten de vele vrij
willigers die al dertig jaar lang een positieve bijdrage hebben 
geleverd of nog steeds leveren aan het in stand houden van de 
Argentijnse tangocultuur.

Vervolgens zal de start van het tangofestival La Pasión op 
18 september 2015 een perspectief en een podium voor de 
toekomst bieden. Het is dan de bedoeling om de Groninger 
tangocultuur drie dagen lang in de schijnwerpers te zetten en 
het jaarlijks elk derde weekend van september te laten terug
keren.

Tevens wordt in dit deel een uiteenzetting gegeven over het 
ontstaan van het festival en de voordelen die een dergelijk 
evenement kan bieden voor de Groninger tangocultuur.
Bij de realisering van dit boek zijn veel mooie en ondersteu
nende contacten geweest. Een prachtig proces om tot een min 
of meer afgerond verhaal te komen. Tot slot heb ik ervoor 
gekozen om de volledige namen van alle in dit boek genoemde 
personen slechts eenmalig te vermelden. Daarna zal ik volstaan 
met de voornamen. Waar in dit boek wordt geschreven over 
tango wordt bedoeld de Argentijnse tango.

Groningen, juli 2015 Johan Meijering
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Tot slot...
Anno 2015 kent de stad Groningen een overzichtelijke en 
bloeiende tangocultuur waar bijna dagelijks mogelijkheden 
worden geboden om de tango te dansen en te leren. Zeven 
docenten doen hun uiterste best om met veel geduld leer
lingen te helpen om deze niet eenvoudige dans onder de knie 
te krijgen. Sinds het begin van de jaren tachtig heeft deze stad 
zich mede dankzij de pionier Iván Torres Concha en vele 
anderen, geleidelijk aan ontwikkeld tot een van de grootste en 
gezelligste tangocentra van Nederland. Een groeiend aantal 
(internationale) studenten in de stad Groningen is ook terug te 
vinden op de Groninger tangodansvloeren.

De dansscholen hebben hun activiteiten de laatste jaren 
uitgebreid naar de noordelijke drie provincies en organiseren 
ook tangosalons buiten de stad. Ook de leerlingen van de 
dansscholen komen steeds meer van buiten de stadsgrenzen.
Wat de toekomst zal brengen voor de Groninger tangocultuur 
is onbekend. Zullen de huidige vier tangodansscholen over 
pakweg tien of vijftien jaar nog bestaan?
Zullen jonge dansers geprikkeld worden en de ambitie krijgen 
om dansdocent te worden? Zal Ocho de Mayo dan nog als 
danslokaal en bakermat voor de Argentijnse tango fungeren?
Wie zal het zeggen. De tijd zal het leren. Een overkoepelend 
beleid met een langetermijnvisie ontbreekt. Er is geen organi
satie of beleidskader dat zich hiermee bezighoudt. 
Elke subcultuur richt zich op zijn of haar activiteiten. Op deze 
wijze heeft de tangocultuur in Groningen zich ontwikkeld zoals 
het in 2015 functioneert.

Do
Misschien een goed moment om vooruit te denken en een weg 
in te gaan voor vernieuwing of zoals men in de Japanse taal en 
samenleving kortweg zegt: Do. Dit is de Japanse uitdrukking 
voor ‘de Weg’.
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Boeken

Vuurwerk	 2008	 ISBN: 978 90 8954 0690
Dagboek van een ruststoker 
Johan Meijering

Explosief vuurwerk	 2008	 ISBN: 978 90 8954 0775
Feiten liegen niet
Johan Meijering

Dromen en geheimen	 2011	 ISBN: 978 90 8954 3349
De andere wereld van Arie Zuidersma	
Samenstelling Johan Meijering en Carla Durville 

La Pasión	 2015	 ISBN: 978 90 8954 7927
Salon de Tango y Cultura
Johan Meijering

Argentijnse Tango	 2015	 ISBN: 978 90 8954 7903
Van Groningen tot Maastricht 
Johan Meijering

Groninger Forum	 2016	 ISBN: 978 90 8954 8663
Een bodemloze put
Johan Meijering

Kijkbungalow Minerva	 2016	 ISBN: 978 90 8954 8870
Een inspirerende kijk op wonen en kunst
Johan Meijering

Consumentenvuurwerk	 2020	 ISBN: 978 94 6365 3015
Van volksvermaak tot overheidsverbod



63

Uitgesproken (bundel)	 2021	 ISBN: 978 94 6365 408 1
Johan Meijering

Los Lunáticos	 2023	 ISBN: 978 94 6365 5699
Van milonga tot theater 
Johan Meijering

Kuifje ’64	 2024	 ISBN: 978 94 6365 6443
Op de beat van de sixties
Johan Meijering

In bewerking
Autobiografie	 2024
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Youtube films

1991 (?) Kijkbungalow Minerva - ING Stand
1991	 Kijkbungalow Minerva - Animatiefilm
1991	 Kijkbungalow Minerva - Van Gewest tot Gewest

1992	 Kijkbungalow Minerva - Viering éénjarig bestaan
1992	 Kijkbungalow Minerva - Uitzending OOGTV
1992	 Kijkbungalow Minerva - Philips reclamefilmpje in de Kijkbungalow

1993	 Kijkbungalow Minerva - Een straat vol kunst door OOGTV
1993	 Kijkbungalow Minerva - Kunstmanifestatie en Ploegexpositie
1993	 Kijkbungalow Minerva - Opening Faas & in ’t Veld - Deel 1
1993	 Kijkbungalow Minerva - Opening Faas & in ’t Veld - Deel 2
1993	 Kijkbungalow Minerva - Henk Vonhoff televisie-item
1993	 Kijkbungalow Minerva - Ploegen door de Straat - Variatie A
1993	 Kijkbungalow Minerva - Ploegen door de Straat - Variatie B
1993	 Kijkbungalow Minerva - Ploegen door de Straat - Variatie C

1994	 Kijkbungalow Minerva - Viering driejarig bestaan
1994	 De Permanente - Opening Kunsthuis

1997	 50ste verjaardag Johan Meijering
1997	 Koffiemaaltijd bij Johans 50e Verjaardag

1999	 52ste Verjaardag Johan Meijering
1999	 52ste Verjaardag - Videoverslag

2000	 Los Lunáticos - Oefenen
2000	 La Pasión - With Love From Russia met Irena Filippova
2000	 Russische Avond bij La Pasión
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2001	 Los Lunáticos - Optreden komst Máxima en Willem-Alexander
2001	 OOGTV item over La Pasión

2002	 La Pasión - Uitzending RTV Noord
2002 	 Marjatta en Johan treden op met het NNO
2002	 Los Lunáticos - Optreden Martinihal - Johan en Marjatta

2003	 Los Lunáticos - Oefenen
2003	 Los Lunáticos - Optreden COC Leeuwarden - Johan’s optredens

2004	 La Nueva Pasión - Guzelle en Johan - Oefenavond
2004	 La Nueva Pasión - “Showtime!”
2004	 La Nueva Pasión - Pape Amadou Seck
2004	 La Nueva Pasión - Guzel Akhmetshina
2004	 La Nueva Pasión - Marjatta en Johan
2004	 La Nueva Pasión - Guillaume Pool 
2004	 La Nueva Pasión - Carla en Johan treden op in La Nueva Pasión
2004	 La Nueva Pasión - Erik Karsemeijer
2004	 La Nueva Pasión - Hans Kromme en Fatiha
2004	 Los Lunáticos - Los Lunáticos & Guzel
2004	 La Nueva Pasión - Gigi
2004	 La Nueva Pasión - Inwijding ‘La Nueva Pasión’
2004	 Oproep Rookvrij Groningen
2004	 Gitaarduo Caruso uit Argentinië - Carla Durville en Johan Meijering
2004	 Optreden bij Humanitas - Carla Durville en Johan Meijering (1/2)
2004	 Optreden bij Humanitas - Carla Durville en Johan Meijering (2/2)

2005	 Oefensessie Carla & Johan - La Nueva Pasión
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2005	 La Nueva Pasión – Tango in the Dark met Carla

2006	 Nostalgía - Bad Zwischenahn
2006	 Nostalgía - Oldenburg

2007	 Initiatief Algeheel Vuurwerkverbod
2007	 Initiatief Vuurwerkverbod - Interview Adviescommissie Milieu provincie Groningen	

2007	 Nostalgía - Aankomst op het vliegveld in China met impromptu optreden
2007	 Nostalgía - Segment Chinees Journaal
2007	 Nostalgía - ‘China Tour’
2007	 Initiatief Vuurwerkverbod, Johan over Vuurwerk
2007	 Nostalgía - Lanzhou Theatre in China
2007	 Nostalgía - Waterwheel Theatre in China v2

2007	 Nostalgía - Waterwheel Theatre in China v1
2007	 Nostalgía - Lanzhou Theatre in China
2007	 Oproep Stilte-effect: Vuurwerkverbod
2007	 Initiatief Vuurwerkverbod, Johan over Vuurwerk

2008	 EenVandaag - Verbod op consumentenvuurwerk
2008	 Boekenpresentatie Vuurwerkpakket ‘Staakt Het Vuren’
2008	 EenVandaag - Verbod op consumentenvuurwerk

2009	 Documentaire ‘De Ruststoker’
2009	 Onderzoek bij ARRS - technisch onderzoek en toelichting - 
	 proces Meijering versus Van Loenen
2009	 Noche De Tango - Performance ‘Evita’ - Carla Durville en Johan Meijering
2009	 Performance Argentijnse tango op Kreta door Marion (DE) en Johan!
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2009	 Optreden bij Humanitas - Carla Durville en Johan Meijering (1/2) 
2009	 Optreden bij Humanitas - Carla Durville en Johan Meijering (2/2)

2010	 Optreden ‘Tango in the Dark’ door Carla en Johan in Innersdijk, Groningen
2010	 De Altink Affaire - Registratie en Zitting Strafzaak in Leeuwarden

2011	 Interview met Arie Zuidersma
2011	 Tango In The Dark: Carla Durvile & Johan Meijering
2011	 ‘Romantic Dance’ met Carla Durville en Johan Meijering
2011	 Ruigewaert Kunstvrienden - Opening Tentoonstelling

2012	 Bestuur Stichting ‘Staakt Het Vuren’ na rondetafelgesprek 
	 bij de Tweede Kamer

2013	 Kunstveiling Carla Durville en Johan Meijering
2013	 Kijkdag en veiling kunstverzameling Carla Durville en Johan Meijering

2014	 RTV Drenthe - ‘Kunstvervalsing’
2014	 Carla & Johan dansen in Cuba in ‘Casa de La Trova’ de Argentijnse tango
2015	 Kijkbungalow Minerva - Interview Annemarie de Groot door Johan Meijering
2015	 Kijkbungalow Minerva - Interview Gijs van der Sleen
2015	 Kijkbungalow Minerva - Interview Sip Hofstede
2015	 Kijkbungalow Minerva - Interview Jan Timmer
2015	 Kijkbungalow Minerva - Interview Henk Visser
2015	 La Pasíón - Documentaire ‘Salon de Tango y Cultura’
2015	 Reünie van La Pasión

2016	 Kijkbungalow Minerva - Een terugblik
2016	 Boekpresentatie Kijkbungalow Minerva
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2018	 Johan Meijering optreden op Van Onze Centen

2024	 Reünie Kuifje’64 door 058Online
2024	 De Achterbandklever - Johan Meijering - Eerbetoon aan Joost Klein  
	 op de reünie van Kuifje’64
2024	 De Achterbandklever by Johan Meijering - Homage to Joost Klein 
	 at the reunion of Kuifje’64
2024	 Eerbetoon aan Joost Klein - Johan Meijering op Kuifje’64  
	 door 058Online		
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Fletcher Hotel-Paleis Stadhouderlijk Hof
Optioneel: bijzonder aanbod tot 1 maart 2026 
(gereduceerd tarief):

• Diner speciaal Kuifje 3-gangenmenu in 
  de historische Koninklijke Nassauzaal 
  vanaf 19.00 uur (min. 20 personen):  
  36,50 p.p. 

• Overnachting: 
  Tweepersoonskamer incl. ontbijt excl. 
  taks and handling fee á € 3,00 p.p. p.n. 
  - op basis van 1 volwassene: € 95,00 
  - op basis van 2 volwassenen: € 110,00
  
Kamers o.b.v. beschikbaarheid te boeken. 
Wil je boeken?  
sales@hotelstadhouderlijkhof.nl

DJ’s
• Martin VanderVelde 
• Wilfred de Jong
• Albert Aukema
• Joop Kok
• Rogier Pouw

Paleis Stadhouderlijk Hof - Leeuwarden

zondag 8 maart 2026
14.00-18.00 uur
entree € 10,- (geen pin)

Eindfeest K’64 ‘Sixties & Tango’
Support:
Uit Leeuwarden:
• Tango del Norte 
• Dance Centre Omar Smids
• Discus Music / Universe 
  Productions
• Uitgeverij Elikser
• 058 Online
Uit Groningen:
• Stichting Tango Argentino  
  Groningen (STAG) 
• Milonga 007
• DJ Joost Brunsting
• DJ Wout
Tangomode Riet
Dansscholen:
• Peter & Ina
• La Escuela (Bettie)
• Argentijnse Tango Club 
  (Iván y Petra)

en:
• De Uelenspieghel, Uffelte
• Tango Abrazo - Deventer 
• Milonga Meppel
• tangokalender.nl

internationale 
vrouwendag

Organisatie: Vrienden van K’64      contact: jmeijering47@gmail.com 
Publicatie Sixties & Tango. Zie homepage www.johanmeijering.com 

Techniek/geluid: Hans Klaassen
Fotografie/video: Carlos Bril


